
Verschijnt iedere veertien dagen 84e jaargang no. 4          23 februari 2024
Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

MEDITATIE
De zwijgende Zaligmaker

‘Maar Hij deed Zijn mond niet open’  (Jes 53:7m)

We kennen allemaal het spreekwoord: ‘spreken is zilver en zwijgen is goud’
We zijn ervan overtuigd dat het niet altijd gepast is om te spreken.
Soms kun je beter je tong afbijten en wachten totdat er een geschikt moment is om te spreken.
Het onderscheid in mensen is groot: je hebt echt ‘flapuiten’ en ‘binnenvetters’
In de regel vinden we bedachtzame mensen de meest wijze mensen.
In de Bijbel komen we de Messias tegen als een sprekende en een zwijgende Zaligmaker.
Juist in het laatste gedeelte van Zijn lijdensweg zien we Hem minimaal tot niet spreken.
Omdat Hij Zich vrijwillig laat meenemen om te lijden en te sterven.
Zoals een lam, dat naar het slachthuis wordt afgevoerd, zich niet verzet, zo verzet ook Christus Zich 
niet. Hij doet Zijn mond niet open.
Bij Pilatus niet. Bij Herodes niet.
Zij vragen aan Hem: waarom antwoordt U niets? Nee, Hij geeft geen tegenspraak.

Wel zegt Christus bij Zijn gevangenneming tegen de soldaten: Ik ben het!
En dan vallen zij achterover op de grond.
Maar dat is geen verzet van Christus.
Want Hij loopt niet weg.
Maar Hij laat zo zien, dat Hij wel de macht heeft om er vandoor te gaan.
Maar dat Hij dat bewust niet doet.
Hij laat Zich vrijwillig ter slachting leiden.

Zelfs als Hij aan het kruis hangt, en Hij van verschillende kanten wordt uitgedaagd om van het kruis af 
te komen, doet Hij dat niet.
Hij laat Zich ter slachting leiden.
Tot het einde toe.

Stel u voor, dat Christus Zich niet door de soldaten gevangen had laten nemen.
Of dat Hij alsnog van het kruis was afgekomen, toen Hij zo getart werd.
Ja, stel u voor dat Hij van het kruis was afgekomen, en dat Hij Zijn mond WEL had opengedaan, en 
gezegd had: ‘Ik zal wel laten zien dat Ik de machtigste ben. En dat Ik best van dit kruis af kan komen. 
Dan zoeken jullie het verder Zelf maar uit.’
Wat was dan het resultaat geweest?
Dan was er voor u, jou en mij geen zaligheid geweest.
Dan was er geen redding uit Gods oordeel.
Dan zouden wij het oordeel zelf moeten dragen, wat Hij droeg.
Ziet je het grote wonder? Is uw mond dichtgevallen van ontzag?
Want eerlijk is eerlijk.. wij zijn soms nogal rap van de tong.
We vinden het christelijk geloof misschien wel voor softies.
Ook al weten we dat het niet anders kon, maar ten diepste willen we zelf betalen voor onze rekening.
En toch….juist doordat Hij betaalde en zweeg, is er écht redding en verlossing mogelijk.

Christus zwijgt niet alleen voor de mensen, maar ook voor God.
Ik denk vooral aan de hof van Gethsémané.
Aan Zijn zware strijd in het gebed.



Aan Zijn worsteling.
Om daar gehoorzaamheid te leren.
In de weg van het gebed.
Of die drinkbeker met lijden en toorn niet weggenomen kan worden.
Christus had kunnen zeggen: Rechtvaardige Vader, U wéét het toch.. deze drinkbeker is niet voor Mij. 
Het is niet eerlijk dat Ik die beker moet leegdrinken.
Maar Hij deed Zijn mond niet open. 
Nee, ook niet tegenover Zijn Vader.

Toch deed Christus in die hof Zijn mond WEL open.
Hoe dan?
Hij verklaarde Zich ten volle bereid om die drinkbeker leeg te drinken.
‘Uw wil geschiedde’
Hij wilde de Zaligmaker zijn.
Hij wilde zondaren verlossen van schuld en straf.
Hij is de Borg.

Wat is het dan ook van vitaal belang om in Hem te zijn.
Door het geloof alleen.
Weet u, als de toorn van God over u uitgestort zou worden…u die in Hem gelooft, ja, dan zou Hij 
alsnog Zijn mond opendoen.
En Hij zou luid roepen om het te verhinderen.
Hij zou zeggen tegen Zijn Vader: ‘Vader, laat deze heengaan, want Ik heb Mijn leven voor hem/ haar 
gegeven’.
Wat een Evangeliewoord: Hij deed Zijn mond niet open!

De apostel Petrus schrijft: ’Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet 
dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt’ (1 Petrus 2:23)
De apostel noemt dit niet alleen om ons op die manier Christus te verkondigen.
Maar ook om ons een voorbeeld voor te spiegelen.
Wat een genade dat deze Zaligmaker op de juiste moment sprak en zweeg.
Knielt u, jij Hem vandaag voor Hem neer?
Zeg je vandaag Amen op Zijn offer.
Zodat je in alle stilte mag horen: ‘Mijn zoon, Mijn dochter, Ik heb voor u betaald’
Ontvang Mijn zaligheid, zodat je tong losgemaakt wordt en belijdt:
Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat U het hebt gedaan’

Ds. D.J.W. Kok

KERKDIENSTEN

ZONDAG 25 FEBRUARI, derde lijdenszondag
Wijk 2:   9.00 uur: Ds. D.J.W. Kok, Voorbereiding Heilig Avondmaal
Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F. Bos, Waddinxveen
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. C. Boele, Polsbroek
Collecten: 1. Wijk 1: De Olijfberg, Ecuador Wijk 2: GZB Fam. Lustig; 2. 

Instandhouding eredienst ; 
                                       3. Onderhoud kerk

ZONDAG 3 MAART 
Wijk 1:   9.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen
Wijk 2: 10.30 uur: Ds. D.J.W. Kok, Bediening Heilig Avondmaal
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D.J.W. Kok, Dankzegging Heilig Avondmaal
Collecten: 1. Wijk 1: De Olijfberg, Ecuador, Wijk 2: GZB Fam. den Hartog  2. 
Instandhouding eredienst ; 
                                       3. Onderhoud kerk



VAN DE REDACTIE
De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 8 maart. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk  
vrijdag 1 maart binnen te zijn. Let op! De algemene gemeenteberichten en de kopij voor wijk 1 bij ds. 
F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl  en de kopij voor wijk 2 bij Anneke Kok, 
kerkklok02@gmail.com De bezorging wordt geregeld door fam. Boele.
Graag inleveren als Worddocument in Times New Roman 11.

COLLECTEN
Digitale collecte
Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van 
SKGcollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt 
geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal.

KERKRENTMEESTERS
Vrijwillige bijdrage: Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73
Algemeen: Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl 

Collectemunten bestellen en ophalen
Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in Rehoboth voor 
het ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen:
1. Digitaal: Ga naar de webpagina www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten en klik op de 
knop ‘Bestel uw collectemunten’. 
2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen 
gelijk in ontvangst worden genomen.

KERKELIJK BUREAU 
Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl 

Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op 
bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk:
- wijk 1: J. van Vliet
- wijk 2: A. Verdoold

CENTRALE DIACONIE
Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81
E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl 

De naaste als jezelf

Alleen, moe, dorstig, hongerig,
Versleten kleding, ziek, verdrietig,
Gevangen in ellende,
Als vreemde buiten gesloten,
Het sterven nabij.

Je komt meer dan genoeg mensen tegen
Die leven van dag op dag
Worstelen met leven om te overleven
Die hopen op wat anderen geven.

Liefde is houden van God
En van mensen om je heen.
Heb God lief boven alles,
je naaste lief zoals jezelf.
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Waar je een arm om iemand slaat
Een stap of twee mee gaat
Elkaar drinken geeft
Een brood deelt
Of iets uit je klerenkast

Daar wordt barmhartigheid concreet.

Waar je een zieke bezoekt
Iemand die gevangen zit opzoekt
Vreemdelingen in nood wenkt
Een overledene herdenkt
Om te delen in wat je kunt geven
Om samen verder te leven

Daar wordt Gods Naam levend.
Hub Krijns, Knooppunt Kerken en Armoede.

Inzameling oude metalen
Niet vergeten, die oud ijzercontainer bij dhr.  Hans van Dam aan de Provinciale weg. 
Oud ijzer en ook andere metalen zoals lood, koper, aluminium en RVS kunnen immers prima worden 
hergebruikt. Let op: andere materialen geven kosten! 
Al jarenlang steunen wij met de opbrengsten goede doelen.
Zoals in de vorige Kerkklokken uitvoerig toegelicht  steunen we met  de opbrengsten in het 1e kwartaal 
2024 de ANBI erkende en in  Woudenberg gevestigde Stichting Serve India,. Deze organisatie  ziet 
ongekende  mogelijkheden  om miljoenen  mensen  in  dit  land  het  Woord  van  God te  brengen  door 
ondersteuning van mensen bij het leren lezen en schrijven. Zo kunnen mensen zelf het Woord van God 
bestuderen en ontstaan levensvatbare kerken.
Een prachtig doel dat nog niet eerder als bestemming van de oud ijzeropbrengst is aangewezen.
Van harte aanbevolen.

DE KOSTER
Goudseweg 3 Stolwijk
Openingstijden:
woensdag: 9.30 - 12 uur;
donderdag: 9.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur; 
vrijdag: 13.30 - 16 uur; 
zaterdag: 9.30 uur - 12 uur
Voor meer info: 0182-343114

Met plezier kijken we terug op de laatste weken: veel bezoekers, een creatieve lente-workshop en een 
geslaagde ruilmarkt, georganiseerd door Welzijn Krimpenerwaard. Leuk dat er ook belangstelling is 
voor het Digitaal Café Stolwijk (iedere tweede woensdag van de maand van 10 tot 12 uur).
RTV Krimpenerwaard heeft De Koster ook bezocht om er te filmen en een interview af te nemen met  
medewerkers van De Koster en Gemiva. Binnenkort wordt dit uitgezonden.

Voor maart staan, bij leven en welzijn, de volgende activiteiten gepland:
• Zaterdag 9 maart van 9.30 uur tot 11 uur Repaircafé (gratis reparatie van kleine huishoudelijke 
apparaten, klokken en speelgoed).
• Woensdag  13  maart  is  De  Koster  in  verband  met  Biddag  gesloten  voor  verkoop  en 
koffiedrinken, maar wel geopend van 10 uur tot 12 uur voor het Digitaal Café Stolwijk, georganiseerd 
door Welzijn Krimpenerwaard (gratis hulp bij tablet, laptop en Chromebook).
• Zaterdag  16  maart  van  9.30  uur  tot  11  uur  Kledingrepair  (gratis  hulp  bij  kleine 
kledingreparaties).
• Dinsdag 19 maart is de laatste workshop van dit seizoen. Wil(t) u/jij verrassende ideeën /advies 
voor de (her) inrichting van uw/jouw tuin of balkon? Kom dan naar de workshop ‘Tegel eruit, plant 
erin’ Onder leiding van een deskundige kun(t) u/jij een nieuwe, duurzame weg inslaan. Kosten €7,50. 
Aanvang 19.45 uur. Aanmelden bij De Koster.



ALGEMENE BERICHTEN
Website: www.hervormdstolwijk.nl
Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439 
Mailadres Algemene Kerkenraad: Scriba-ak@hervormdstolwijk.nl
Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk

Tel: 341787; b.g.g. 342363
Mail: reserveringrehoboth@gmail.com 

RTV KRIMPENERWAARD
De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere 
zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken.  Via de website 
www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via ‘uitzending gemist’ de uitzending terug luisteren. RTV 
Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de 
Rekam.

_____________________________________________________________________

WIJKGEMEENTE 1
Predikant: ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl
Scriba: Herjan Kelder, scribawijk1@hervormdstolwijk.nl 
Info: infowijk1@hervormdstolwijk.nl 
App: HG Stolwijk 1
CD’s van de dienst: fam. A.C. de Mik

Bij de diensten
Zondag 25 februari hoopt ds. F. Bos in ons midden voor te gaan. Een bekend predikant voor ons.
Zondag 3 maart hoop ik zelf voor te gaan. We luisteren dan naar Johannes 12, de aankondiging van het 
lijden.

Geboren
Bij Arie en Charlotte Suijker is een tweeling geboren. Een dubbele zegen. Celine en Rose zijn op 22 
januari geboren. Jullie schrijven dat jullie dankbaar en bij zijn dat jullie ze hebben ontvangen. En dat is 
mooi verwoord. Want we krijgen de kinderen uit Gods hand. En dan mogen we de Hemelse Vader ook 
vragen om hen te zegenen. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor de opvoeding toegewenst. 

Kerkenraad
Op dinsdag 13 februari 2024 kwam de kerkenraad bijeen in Rehoboth voor onze maandelijkse 
vergadering, waarin over gemeente-onderwerpen werd nagedacht en gesproken. De avond werd 
geopend door Job de Jong. Job liet ons stil zijn om op ons hart te krijgen wie we mogen uitnodigen voor 
de aanstaande Alpha Cursus die start op maandag 26 februari. (iets wat u thuis ook kunt doen)
Op de agenda stonden zoals gewoonlijk onderwerpen die specifiek horen bij iemands taak of ambt, 
zoals de personen voor wie we extra aandacht hebben omdat ze in een medisch traject zitten en met wie 
we meeleven en bidden.
Daarnaast hebben we uitgebreid gesproken over het beleidsplan, dat (in concept) geschreven is door ds. 
Frank van Veldhuizen, Willem Kastelein en Marion de Gier. Zij hebben met de input van ons allemaal 
een heel mooi eerste plan gemaakt, wat als kompas zal dienen voor de periode 2024-2029 om als 
kerk(enraad) beleid op te voeren. 
In maart hebben wij een gemeenteavond gepland staan. De uitnodiging volgt later deze maand. Deze 
gemeenteavond zal staan in het teken van het breder aangaan van het Heilig Avondmaal. Een 
gemeenteavond duurt slechts twee uurtjes. Tijd die we willen besteden aan goed in gesprek zijn met 
elkaar. Hoe doe je dat? We zijn ervan overtuigd dat we een mooie invulling van de avond hebben 
gekozen. Nu de vraag, hoe zorgen we dat iedereen van de gemeente komt? Want, zoals duidelijk mag 
zijn, dat hopen en verwachten we. Naast het gesprek over het Avondmaal willen we u ook het 
beleidsplan presenteren.
Wat ik dan nog niet heb genoemd? De ‘Standaard Liturgie’ en vreemde talen Bijbelbox die binnenkort 
bij binnenkomst in de kerk staan. De evaluatie en vooruitblik op de speciale diensten, zoals de 
aankomende Vesperdiensten met diverse (onverwachtse) sprekers. 
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En de extra (diaconale) aandacht die we hebben voor de bewoners en medewerkers van de campings, 
die onder andere door Sjaak Mes zal worden gedaan.
Er gebeuren veel mooie dingen in onze gemeente. God werkt met en in ons.
Met liefdevolle groet, Karel Slangen

Zilverstroommiddag 2 maart 2024 
Als het goed is hebben onze gemeenteleden van 70 jaar en ouder de uitnodiging voor de 
Zilverstroommiddag op 2 maart 2024 ondertussen ontvangen. Misschien heeft u zich al opgegeven, 
maar als u dat nog niet gedaan heeft en toch graag wil komen, geef u dan uiterlijk 24 februari op! 
Dit kan bij degene die op de uitnodiging staan. 
Als u nog andere vragen heeft dan kunt u bellen naar Else de Mik. 

Gezinsdienst zondag 10 maart as om 15.00 uur
De gezinsdienst die de V&T-commissie organiseert op zondagmiddag 10 maart as is, zoals de naam het 
al aangeeft, voor het hele gezin bedoeld, dus voor jong en oud. Het thema is “Dit is mijn gebod, dat gij 
elkaar liefheeft”, naar aanleiding van Joh. 13: 31-35. Medewerking wordt verleend door Hilbert Brand 
op de piano, het combo, die samen met de kinderen van de Kindernevendienst een lied ten gehore zullen 
brengen en een jeugdig duo, te weten Lorena Akse en Esmee de Jong. Na de dienst, die ongeveer een 
uur zal duren, is er gelegenheid om elkaar in Rehoboth te ontmoeten met een kopje koffie/thee of 
limonade met iets lekkers erbij. Tijdens het koffiedrinken en ook na afloop is er een boekentafel. Neemt 
u hiervoor zo mogelijk contant geld mee. Om ca 16.30 zal er een preekbespreking plaatsvinden tot 
17.00 uur. Van tevoren aanmelden is niet nodig. 
In tegenstelling tot wat eerder vermeld werd, vindt er hierna géén Amerikaanse maaltijd plaats.

We zoeken nog 1 of 2 moeders die tijdens de dienst de crèche willen leiden. Graag opgeven bij Marion 
de Gier. Wilt u opgehaald worden om de dienst bij te wonen, dan kunt u contact opnemen met Gerrit 
Gouman.

Ten slotte
We zijn onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen. Deze 40-dagen tijd is daarmee een tijd van bezinning. 
Een tijd van realiseren dat wij leven uit genade alleen. Thomas á Kempis schrijft: Geen andere weg leidt 
naar leven en ware innerlijke vrede dan de weg van het kruis.
Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo. Weet dat de Heer nabij is.
Uw ds. Frank van Veldhuizen
 
Agenda
Zondag 25 februari
Organist: Marco Vos
Crèche: Anja, Vera en Esther Prosman
KND: OB: Rachel en Isabelle, MB: Hester, BB: kerk

Zondag 25 februari, 19.45 uur: Stay Solid
Maandag 26 februari, 19.00 uur in de consistorie: Geloofstraining
Vrijdag 1 maart, 19.30 uur Rock Solid
 
Zondag 3 maart
Organist: Rob van Esseveldt
Crèche: Marielle Macdaniel, Leon Noordt Wieringa en Keano Kamer 
KND: OB: Diana en Esmee, MB: Naomi, BB: Robert

Maandag 4 maart, 10.00 uur, Tentweg 45: Geef kleur aan je geloof
Woensdag 6 maart, 19.30 uur in de consistorie: Bidstond
Vrijdag 8 maart, 19.30 uur: Break free



 __________________________________________________________________

WIJKGEMEENTE 2
Predikant: Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl
Bijstand: Ds. J. van Dijk
Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl
CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze

VOORZANG:
25 feb. vm: Ps. 64:10 nm: Ps. 56:5
3 mrt. vm: Ps. 74:16 nm: Ps. 66:1

UIT DE PASTORIE
Zieken: 
Wij denken aan gemeenteleden die (ernstig) ziek zijn, onderzoeken of behandelingen ondergaan, of die 
met andere zorgen te maken hebben. David zegt in Psalm 16: ‘Ik stel mij de HEERE voortdurend voor 
ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.’(vers 8)

Bezinningsuur:
Het is een goede gewoonte in onze gemeente om elkaar in de week van voorbereiding te ontmoeten. We 
zijn dankbaar dat de versoepelingen het mogelijk maken om elkaar als gemeente weer in zijn totaliteit te 
ontmoeten. De bezinningsavond staat gepland  op vrijdag 01 maart om 19.45uur. Op deze avond lezen 
we een gedeelte uit het Woord van de Heere en een gedeelte uit het Avondmaalsformulier. We gaan kort 
in op dit gedeelte en laten ons door het Woord leiden. Het is verrijkend en verdiepend om zo met elkaar 
samen te komen en het volbrachte Middelaarswerk van de Heere Jezus te overdenken als voorbereiding 
op het gedenken. Een ieder van harte welkom!

Tenslotte: 
De Hebreeënschrijver roept ons op om de hardloopwedstrijd van het geloof te lopen ‘terwijl wij het oog 
gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.’ (Hebr. 12:1-2). In deze 
lijdensweken denken we vooral aan het lijden en sterven van de Heere Jezus. J.C. Ryle verwoordt het 
als volgt: ‘Het kruis leert ons tevreden en blijmoedig te zijn, ook als het stormt in je leven. We leven in 
een gebroken wereld. Een wereld vol lijden en verdriet. En wat geeft je dan rust en houvast? De Bijbel 
wijst ons op Gods voorzienigheid en wijsheid. Daar kun je inderdaad rust in vinden: dat God regeert en 
weet wat Hij doet. Maar laten we vooral ook naar het kruis van de Heere Jezus kijken.’ Hoe zal Hij, Die 
zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet 
alle dingen schenken.’ (Rom. 8:32). Als God Zelfs Zijn Zoon ervoor overhad om mij een plek in de 
hemel te geven, zou Hij mij dan niet alles geven wat ik nodig heb op weg er naartoe? 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. D.J.W. Kok 

VAN DE KERKENRAAD
Ouderavond catechisatie
Beste ouders, Op DV maandag 26 februari zijn jullie als ouders uitgenodigd voor de catechisatie! De 
jongeren hebben die avond geen catechisatie, zij kunnen hun broertje(s) en/of zusje(s) helpen met naar 
bed gaan en de vaat opruimen 😉. We beginnen om 19.00 uur in Rehoboth. Jullie worden verwacht bij 
de catecheet van jullie zoon of dochter. Eerst geeft de catecheet een korte uitleg over de 
catechisatiemethode. Daarna luisteren we samen naar een spreker die een interactieve lezing geeft over 
geloofsopvoeding voor tieners. Om 20.30 uur sluiten we de avond af en staat er in de hal nog een 2de kop 
koffie of thee klaar om nog even gezellig na te praten. Jullie zijn van harte welkom!

VAN DE DIACONIE
Ouderencontactmiddag,
Op D.V. zaterdag middag 23 maart is de ouderencontact middag. Iedereen vanaf 65 jaar wordt hiervoor 
van harte uitgenodigd! De middag begint om 15.00 uur en sluiten we af met een maaltijd.
Nadere info volgt in de volgende kerkklok.
Vriendelijke groeten, de diaconie.
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JV-plus
Woensdag 6 maart word in Krimpen ad IJssel de eerste JV plus gehouden.
Het word georganiseerd door de vereniging Op Weg met de Ander en de doelgroep is van 16 t/m 25 
jaar.  Het is opgezet voor jongeren die geen aansluiting vinden bij de huidige JV.
Alle jongeren met een beperking zijn van harte welkom.
Op de JV avonden is er bijbelonderwijs, zingen, plezier maken en andere activiteiten.
Voorlopig is het één keer per maand en iedereen is welkom op woensdag 6 maart in de Sionskerk, 
Nieuwe Tiendweg 17, 2922 EN Krimpen ad IJssel. Inloop 19.45 u. Begin 20.00 u. de avond duurt tot 
21.30 u. Voor meer informatie: Jolien Donker of Marleen Kooy.

3 maart; collecte voor GZB deelgenotenproject Willem-Henri en Ditteke den Hartog
Willem-Henri en Ditteke wonen in Bulawayo (Zimbabwe), een stad met 1,2 miljoen inwoners. Vanuit
Bulawayo is Ditteke als GZB-programmaleider betrokken bij de begeleiding van de projecten in
Ethiopië, Rwanda, Congo en Zuid-Soedan. Willem-Henri onderhoudt als regiocoördinator de
contacten met partnerkerken van de GZB; ook begeleidt hij zendingswerkers in Namibië, Zimbabwe,
Malawi, Zuid-Afrika en Mozambique. Daarnaast zijn ze ook verbonden aan de Hervormde Kerk van
Zimbabwe (RCZ), een zusterkerk van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Binnen deze kerk
geven ze trainingen in het Veritas-programma. In dit programma ligt de focus op Bijbeluitleg,
Bijbeltoepassing en Bijbelcommunicatie. Het doel is om kerkleiders toe te rusten met kennis en
vaardigheden in deze drie stappen en dat deze kerkleiders op hun beurt weer gemeenteleden kunnen
trainen. Het juist verstaan van de Bijbel is de sleutel van groei van de christelijke gemeente. Op deze
manier is de hoop dat kerkleiders en gemeenteleden mogen groeien in geloof. Daarnaast is Willem-
Henri voor de RCZ betrokken bij het verbeteren van diverse boeken die gebruikt worden voor de
opbouw van kerken, waaronder catechisatie- en zondagsschoolmateriaal.
Met deze collecte willen we het werk van Willem-Henri en Ditteke ondersteunen.

KRINGEN EN VERENIGINGEN
Ouderenbijbelkring
De eerstvolgende keer is DV woensdagmorgen 28 februari. We beginnen zoals altijd om 10.00 uur en 
de inloop is vanaf 9.30 uur. We bespreken hoofdstuk 8 uit het Bijbelstudieboekje ``Houd stand!’’ over 
Efeze 6 vers 18. We hopen weer op een goede ontmoeting rond het Woord van God! Ds J. van Dijk

Jaarvergadering , Vrouwenkring "Debora"
Op donderdag 29 februari 2024 hoopt Vrouwenkring "Debora" haar jaarvergadering te houden. Ds. J. 
van Dijk hoopt deze avond te spreken over het thema "Het nieuwe normaal". Er is ook een cadeau tafel, 
de opbrengst hiervan is voor House Jemima. De avond begint om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur staat de 
koffie/thee klaar. Iedereen van harte welkom!
Groeten, het bestuur.

VBC 2024
We zijn alweer begonnen met de eerste voorbereidingen van de Vakantie Bijbel Club.
Deze zal plaatsvinden op D.V. 16, 17 en 18 juli en is bedoeld voor alle kinderen die op de basisschool
zitten. We kunnen nog heel veel helpende handen gebruiken, bijvoorbeeld bij knutselwerkjes of een 
spel. Wilt u/wil jij ons komen helpen? Stuur dan een mail naar vbcstolwijk@gmail.com. Alvast heel erg 
bedankt! Hartelijke groeten, Lianne, Gerarda, Hester, Nicolien, Jaap en Gea

OPPAS
25-feb Beneden Hilda van den Broek Jaqueline Kool + Imke de Pater

Boven Marieke van Alphen Harm Hulst + Nick Uittenboogaard
3-mrt Beneden Marlies Hertog + Lisanne Boele Heilike Weerheim

Boven Dirna Hogendoorn Lucas van Wijngaarden + Rens de Pater
10-mrt Beneden Marsha van den Broek Marlies Weerheim + Tessa Uittenbogaard

Boven Janna Kool Pauline Hoogendoorn + Sarah de Jong

AGENDA
zo 25 feb. 14.00 uur Zondagsschool "Benjamin"
ma 26 feb. Ouderavond Catechisatie



ma 26 feb. 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
di 27 feb. 19.00 uur Tienerclub "TOV"
di 27 feb. Censura Morum
wo 28 feb. 10.00 uur Ouderenbijbelkring
wo 28 feb. 19.00 uur Jeugdclub "Het Anker" 1 + 2
do 29 feb. 19.45 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis" -  Streekverg. Gouda
do 29 feb. 19.45 uur Vrouwenkring "Debora"  jaarvergadering
vr 01 mrt 19.45 uur Bezinningsuur Heilig Avondmaal
zo 03 mrt Viering Heilig Avondmaal
zo 03 mrt 14.30 uur Zondagsschool "Benjamin"
zo 03 mrt 20.00 uur Jeugdvereniging "De Parel"
ma 04 mrt Catechisatie groep 1 t/m 6
ma 04 mrt 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
ma 04 mrt 20.00 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"
wo 06 mrt 19.00 uur Jeugdclub "Het Anker" 1 + 2
wo 06 mrt 19.45 uur Vrouwenvereniging "De Christenvrouw"

Gemeenteavond op 16 maart – aanmelden t/m 8 maart! 
Iedereen is op zaterdag 16 maart uitgenodigd om vanaf 17.30 te genieten van een Amerikaanse maaltijd. 
Het idee is dat iedereen die komt zelf eten mee neemt. We eten deze avond dus uit elkaars pan! Als u 
iets extra’s kunt koken, mag dat uiteraard. Dit zodat mensen die het niet zien zitten om te koken, toch 
gezellig mee kunnen eten. Tijdens de maaltijd zijn er voor de kinderen pannenkoeken en een speciaal 
programma. Na het eten, zal er in de kerk een sing-in zijn waar wij meer zullen vertellen over de reis. 
Hier zal ook gecollecteerd worden.

U kunt zich opgeven door te mailen naar jongerenreis2024@gmail.com of te bellen naar 0623524653. 
Bij opgave graag vermelden:

- hoeveel personen
- wat er gekookt wordt
- aantal kinderen tot 12 jaar
- of u vervoer nodig hebt

Aanmelden t/m uiterlijk vrijdag 8 maart! 

Hartelijke groet, de Servië-groep

mailto:jongerenreis24@gmail.com
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